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“Afgelopen oktober was ik in Beth Shemesh in Israël toen de Gaza-oorlog 
aanbrak. Mijn vader woont echter in Jeruzalem. Het was ondenkbaar om uit 
Israël te vertrekken zonder afscheid te hebben genomen van mijn vader en 
door hem te zijn gezegend. Ondanks de alom heersende dreiging besloten we 
toch naar Jeruzalem te gaan. Onderweg ging het luchtalarm af en gingen we snel de 
auto uit en de berm in. Het projectiel kwam een kilometer bij ons vandaan neer. We 
zijn verder gereden naar mijn vader. De woorden die mijn vader uitsprak tijdens het 
zegenen moeten ergens al boven de snelweg hebben gehangen. Wie weet.” 

Het is onder andere deze indrukwekkende anekdote die rabbijn S. Katz, verbonden 
aan de Gerard Dou Synagoge in Amsterdam, beschrijft in zijn lezenswaardige artikel 
over de betekenis en de kracht van het zegenen van kinderen in de joodse traditie. 
Het is een van de bijdragen die we als dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 
in Nederland en Centrum voor Israëlstudies aanreiken met het oog op de Israël- 
zondag. Aan de hand van de bekende geschiedenis waarin Jezus de kinderen  
omarmt en hen zegent, Markus 10:13-16, staan we stil bij het thema ‘Voor wie is het 
Koninkrijk?’.

Naast preekschetsen van ds. B. Gijsbertsen (PKN) en ds. J.M.J. Kievit (CGK) zijn er op 
de websites diverse verdiepende artikelen te vinden. Ook heeft de Israëlwerker van 
het CIS in Jeruzalem, Geert de Korte, een video opgenomen over het zegenen van 
de kinderen tijdens de sjabbat. 

We hopen dat het beschikbare materiaal zijn weg zal  
vinden naar veel kerken en gemeenten in het land en 

behulpzaam zal zijn om op de eerste zondag van 
oktober nadrukkelijk stil te staan bij de bijzon-

dere relatie die we als christenen hebben 
met het volk Israël. Want hoewel we Israël 

elke zondag tegenkomen in de liturgie 
en Israël ongetwijfeld ook in het achter- 

liggende jaar op veel plaatsen een 
vaste plek in de voorbede zal heb-
ben gehad, is het goed om ook in 
de verkondiging nadrukkelijk stil 
te staan bij de joodse wortels van 
het christelijk geloof en de relatie 
met het levende jodendom.

VOOR WIE IS HET KONINKRIJK?



1.  Als het gaat om het koninkrijk geldt: het is niet zo 
dat kleine kinderen eerst groot moeten worden, nee, 
veeleer moeten grote mensen eerst klein worden. 
Wat betekenen deze twee dingen in de praktijk?

2. In het Joodse gezin worden de kinderen aan het begin 
van de sabbat en op andere bijzondere momenten 
gezegend. Kun je dan Marcus 10:16 beter gaan ver-
staan – en zouden wij dan het zegenen van kinderen 
ook in onze gezinnen een plaats kunnen geven? Op 
wat voor manier(en) kunnen wij kinderen zegenen?

3.  Op welke manieren is oog en oor voor ‘het levende 
jodendom’ van belang voor de kerk? En voor jou?

VRAGEN 
OM DOOR 

TE SPREKEN

Deze folder is een samenwerking tussen de 
dienstenorganisatie van de Protestantste kerk 
in Nederland en het Centrum voor Israëlstudies

Voor de Protestantse Kerk in Nederland is de relatie met het Joodse volk een essentieel onderdeel 
van de eigen identiteit. De drie belangrijke aandachtsgebieden van de afdeling Kerk en Israël binnen 
de dienstenorganisatie zijn: bezinning op de Joodse wortels van het christelijk geloof, lessen leren uit 
de joods-christelijke dialoog en bewustwording van wat antisemitisme is en wat je ertegen kunt doen.

Het Centrum voor Israëlstudies gelooft dat een kerk zonder Israël niet kan bestaan, want wie Israël 
vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (vergelijk Romeinen 11:17-24). Vanuit dit besef wil het CIS 
de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. 
Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden. 

Zie voor meer informatie: www.protestantsekerk.nl/israelzondag en www.hetcis.nl



 JONGEREN BOUWEN AAN EEN CULTUUR VAN 
VREDE IN ISRAËL

Collecte van 6 okt 2024 - Israëlzondag
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar 
zelden. In het regulier onderwijs is weinig aan-
dacht voor conflictoplossing en een gedeelde  
samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk 
van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamen-

lijke activiteiten op middelbare scholen en universi-
teiten organiseert. Jongeren ontdekken dat onderling 

begrip verschillen kan overbruggen.

Het boek Jesaja door Joodse ogen

Hoe leest een orthodoxe Jood het boek Jesaja? 
Wat wil het voor christenen zeggen om deze  
profetie vanuit Joods perspectief te lezen? 
Dit jaar startte het CIS een uniek project. 
Vijf orthodox-Joodse theologen en vijf chris-
telijke theologen zorgen in tweetallen elke 
veertien dagen voor een kort commentaar 
op een gedeelte uit de profetie van Jesaja. Ze 
doen dat vanuit hun eigen perspectief en zijn 
daarover vervolgens met elkaar in gesprek. 
Heeft u belangstelling mee te “luisteren”? U kunt zich kos-
teloos aanmelden via info@hetcis.nl. U ontvangt dan elke 
veertien dagen een aanzet voor een dieper gesprek over 
het boek Jesaja met input uit de Joodse traditie. Daarvoor 
worden ook steeds gespreksvragen aangereikt. Wellicht 
iets voor een groep in uw gemeente? Leest u ook mee?! 

Joodse en Palestijnse jongeren spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een 
andere cultuur en gaan naar aparte scholen. De organisatie Sadaka-Reut organi-
seert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren 
van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter ken-
nen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling be-
grip veel verschillen kan overbruggen.


